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Dag Ancien ,
het begin van een nieuw jaar is eigenlijk ideaal om te bekijken wat het vorige gebracht heeft, dat ga 
ik dus ook doen maar eerst en vooral nog eens mijn beste wensen voor jou en je familie. Moge 2025 
al  uw wensen vervullen en vooral  een goede gezondheid brengen want  daarmee begint   alles! 
Zonder goede gezondheid valt alles in het water dus duimen maar!
Zoals elk jaar was onze eerste samenkomst te Merkem waar we, zoals elk jaar met een uitgebreide 
delegatie aanwezig waren. Alles verliep gesmeerd,  na het officieel gedeelte volgde de traditionele 
drink en nadien hebben we met de groep nog een lekker middagmaal genoten in de Kippe.
Vervolgens kwam Aarschot aan de beurt waar Serge, zoals gewoonlijk, alles in goede banen leidde 
en ook daar was het schijnbaar prima in orde! 
De geplande uitstap Vogelsang-Bastogne heb ik moeten afzeggen wegens gezondheidsredenen van 
mijn echtgenote. Iets organiseren en zelf niet mee gaan is onmogelijk gezien er ter plaatse nog 
steeds van alles te regelen is en ik zal dus in het vervolg geen uitstappen meer plannen, ik geef met  
plezier de fakkel over aan de eventueel geïnteresseerden. U moogt steeds beroep op mij doen om te 
helpen waar nodig! Het is veel werk maar als alles goed verlopen is dan is de voldoening ook groot! 
Het woord aan de geïnteresseerden!!
Augustus was dan weer de maand van Aarschot waar Serge alles regelde en buiten dat organiseerde 
hij nog kleinere bijeenkomsten waarvoor hartelijk dank!  
Over de reünie van september moet eigenlijk niets meer gezegd worden, zij die er waren weten hoe 
het was, de anderen konden het lezen in vorige nieuwsbrief. De reünie zal ik blijven doen zolang 
mijn gezondheid het toelaat en vooral zo lang er interesse is. Dit jaar voorzien we 31 augustus als  
datum, dus als je goesting hebt, hou die datum vrij! Voor hen die er nog nooit waren denk er aan dat  
het wel eens de laatste reünie in Middelkerke zou kunnen zijn, dus dit jaar zeker eens komen!
Voor het eerst sinds jaren was ik niet aanwezig op de 11 november viering te Luik en dit wegens 
gezondheidsredenen. Ik riskeer het niet meer om bij duisternis grote afstanden met de wagen af  te 
leggen en gezien de start om 6 uur 's morgens is om er tijdig te geraken is dit niets meer voor mij.  
Wij werden er wel nog vertegenwoordigd door Marc Van Bouwelen en Albert Wuilmart waarvoor 
hartelijk dank.
Ik  nam  deel  aan  de  11  november  viering  te  Lombardsijde  waar  ons  monument  wegens  de 
omvorming van de dorpsplaats een andere bestemming gaat krijgen, later meer daarover.
Dat was dus in het kort samengevat wat er in 2024 rond het Negende gebeurd is en in 2025 wordt 
het zeker niet minder zolang er mensen zijn die de geest ven het Negende levendig houden.
Met vriendelijke groeten,
Romain

        

                                 't Is altijd 't Negende!!!


