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Dag Ancien ,

Het nieuwe jaar was onze Vriendenkring niet erg gunstig gezind want al snel
hadden we twee begrafenisen. Willy Walraedt verliet ons op 10 januari
(uitvaart op 17 jan) en Mevrouw Donckers op 21 januari ( uitvaart op 29 jan). Op
beide uitvaarten waren we met een delegatie aanwezig en waren ook telkens
uitgenodigd op de aansluitende maaltijd. Op deze van de familie Walraedt liep
het een beetje mis daar ik, wegens autopech, niet tijdig aanwezig was en dus niet
alle deelnemers kon medenemen naar de maaltijd maar dat was nu eenmaal te
wijten  aan onvoorziene omstandigheden en iedereen heeft dat ook wel
begrepen. Beide families waren aangenaam verrast over onze talrijke
aanwezigheid en hebben ons dan ook hartelijk bedankt. Persoonlijk wens ik dan
ook nog eens iedereen te bedanken die er tegenwoordig was en het Negende op
passende wijze vertegenwoordigd heeft. Het is mooi vast te stellen dat de naam
“VRIENDENKRING” geen lege huls is!

Indien er niets tussen komt is onze volgende opdracht de jaarlijkse herdenking
van de Slag om Merkem die dit jaar doorgaat op zondag 13 april. Juiste
inlichtingen en uren heb ik nog niet maar zal ze toesturen zodra ze in mijn bezit
zijn. Zoals elk jaar zullen we dat besluiten met een gezamenlijke maaltijd in de
“Kippe” te Merkem. Als u wenst deel te nemen aan de Herdenking te Merkem
kunt u dit nu reeds laten weten en ook als u en met hoeveel personen zult deel
nemen aan het middagmaal, dit om me toe te laten een tafel te reserveren. Niets
is dringend dus is er nog tijd tot ik de juiste uren heb kunnen doorsturen.

Voor andere evenementen, Aarschot en Luik bvb krijgt u de inlichtingen zeker
tijdig.

Ik wil ook nog een woordje kwijt over onze site , te vinden op
www.negendelinie.be . je vindt er onze laatste drie nieuwsbrieven (hiervoor
nog een weinig geduld!), een fotoboek en nog veel meer, o.a. ook een
gastenboek waar iedereen kan schrijven wat voor de leden interessant kan zijn.
En op Face Book hebben we een afdeling Vriendenkring waar je kan lezen en
posten, om lid te worden opent u Vriendenkring 9 Linie en vraagt uw
lidmaatschap aan.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om ook eens over de financién te spreken.
Gevolg gevend aan onze bedelbrief van reeds zoveel jaren geleden hebben velen



http://www.negendelinie.be/

onder u een gift gedaan. Er blijft nog genoeg in kas (800€) om het nog enkele
jaren te trekken. Dit geld wordt trouwens niet verspild, wordt alleen gebruikt om
bloemen te betalen die neergelegd worden bij manifestaties( Merkem, Aarschot,
Luik, enz) en op begrafenissen van leden als een delegatie uitgenodigd wordt.
Alle verplaatsingkosten naar manifestaties en/of begrafenissen zijn ten laste van
de deelnemers en ook het eventueel aansluitend etentje natuurlijk! We beheren
de kas als een goede huisvader of moet ik moeder zeggen?

EEN datum moet u zeker aanstrepen, onze REUNIE gaat dit jaar door op 31
Augustus in de Continental te Middelkerke en zoals elk jaar verwachten we weer
deelnemers voor wie het de eerste keer wordt! Sommigen worden laat wakker!
Dit was het dan weer voor deze keer en zoals altijd

Met vriendelijke groeten,
Romain



