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Dag Ancien,

de nieuwsbrieven volgen mekaar niet snel op maar dat is te wijten aan het feit dat er niet veel te
melden is en als iets dringend is dan krijgt u het via mail. Op 31 augustus hadden we dus de laatste
door mij georganiseerde reiinie en ondanks de afwezigheid van enkele vaste deelnemers waren we
toch nog met 73, een onverhoopt succes. Over de reiinie zelf moet er niets anders gezegd worden
dan dat wat vroegere deelnemers reeds ondervonden hebben, zoals gewoonlijk was het PERFECT!
Daarvoor onze oprechte dank aan het team van Continental dat weer outstandig was en dat, spijtig
genoeg, van plan is Continental te verlaten voor een andere locatie, €én en ander te wijten aan een
moeilijke samenwerking met CDISCA. Dat is dan een probleem dat mij eigenlijk niet meer treft
gezien het nu aan iemand anders is om te traditie verder te zetten.

Er staat ons nog het één en ander te wachten dit jaar, vooral de herdenkingen in de maand
november,

Aan deze van Luik nemen we officieel niet meer deel wegens te ver, vertrek om 6 uur 's morgens
om nog tijdig terplaatse te zijn is wel een beetje te veel gevraagd zeker in deze periode van ,het jaar.
Individueel kan iedereen nog wel deelnemen en ik zal u dan ook , via mail, op de hoogte houden
van het programma. Buiten Luik is er wel nog Aarschot, Lummen en misschien Kachtem terwijl ik
persoonlijk deelneem te Middelkerke (Lombardzijde).

Hopelijk moeten we dit jaar niet meer deelnemen aan het afscheid van één onzer leden maar indien
dit, spijtig genoeg, toch moest gebeuren zal ik u, voor zover ik op de hoogte ben, tijdig contacteren
zodat we met een delegatie ter plaatse kunnen zijn. Indien u kennis moest krijgen van het overlijden
van één onzer leden gelieve me dan te contacteren want ik ben ook niet steeds als eerste op de
hoogte! Via omwegen heb ik zo het overlijden vernomen van Alain Rasemont, moet waarshijnlijk
overleden zijn in juli. Moest iemand daar meer over weten of eventueel de begrafenis hebben
bijgewoond, graag uitleg daarover, te laat om iets te doen maar we kunnen hem misschien nog
opnemen in de rubriek “memoriam” op onze site.

Dit moet het dan weer eens zijn voor deze keer en zoals steeds sluit ik af met onze leuze :

o 'tIs Altijd 't Negende!!!
O

Met vriendelijke groeten,

Romain






